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Gildenbroeders, zusters, vrienden en 

overige belangstellenden. 

Voor U ligt de nieuwsbrief december 2025.  

Het jaar loopt alweer zachtjesaan ten einde en 

we hopen de jaarwisseling dan ook zonder 

kleerscheuren te bereiken. 

Laten we eerst de Sint nog maar even 

uitzwaaien en kerst vieren met onze 

dierbaren. 

Wat betreft de Sint, was het weer druk bij 

zijn stoomboot en we vinden het fijn dat we 

ons steentje weer hebben kunnen bijdragen. 

De voorafgaande patroonsdag met de viering 

in de kerk en de brunch, aangeboden door 

Maaike en Dave Prinsen, was ook weer goed 

bezocht. Het was goed verzorgd door Jantine 

in de Couwenbergh.  

Voor nu kijken we uit naar het nieuwe jaar 

waarin we weer allerlei activiteiten 

ontplooien en vaak al vastgelegd zijn in ons 

jaarprogramma voor 2026. 

Allereerst gaan we op 12 december nog met 

z’n allen het vernieuwde Kerkplein openen 

samen met ons zustergilde. 

En dan vooral niet te vergeten de 

nieuwjaarsborrel op donderdag 8 januari 

waarbij we het glas heffen op een 

voorspoedig en gezond 2026. 

Ik wens U veel leesplezier. 

Jos van de Ven. 

 

Activiteiten december 2025.  

Gehele maand: schutsgeld ophalen 

Woensdag 3 december: Schietwedstrijd 

senioren de “Kolenboer” Someren-Eind. 

Donderdag 4 december: Ledenvergadering, 

“Jan van Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30. 

Zondag 7 december: Tentoonstelling van de 5 

Laarbeekse gilden in de kerk van Lieshout in 

het kader van NBFS 90 jaar. 

Vrijdag 12 december: Opening vernieuwde 

Kerkplein Aarle-Rixtel. 

Zaterdag 20 december: Prinsenreceptie 

Carnaval Ganzegat.  

 

Om alvast te noteren. 

Vrijdag 2 januari: nieuwjaarsborrel bij de 

gemeente Laarbeek 

Donderdag 8 januari: nieuwjaarsborrel op 

het “Jan van Doorenpaviljoen” voor leden, 

vrienden en partners. 

 

Verjaardagen in december. 

Deze maand zijn er 2 gildebroeders jarig. 

07 december: Sjoerd Schat 

24 december: Toon Pennings. 

Proficiat en een fijne dag toegewenst. 

 

Schutsgeld, 

Zoals U reeds hebt kunnen lezen wordt in de 

maand december de donateuractie gehouden 

door onze gildenbroeders. 

Dit is een oude traditie die ons gilde in staat 

moet stellen mede de grote kosten voor 

uniformen, materialen en vooral niet vergeten 

het “Jan van Doorenpaviljoen” te dekken.  
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De rondgang betekent voor onze 

gildenbroeders ook weer een aanslag op hun 

toch al schaarse vrije tijd. De rondgang is ook 

niet vrijblijvend. In principe is iedere 

gildenbroeder verplicht om hieraan deel te 

nemen. 

Vrienden 

Onze collectanten gaan langs iedere deur in 

Aarle-Rixtel en ook onze vrienden worden 

niet overgeslagen. Sommigen onder de 

vrienden stellen het niet op prijs dat naast hun 

lidmaatschap ook nog langs de deur wordt 

gedaan. Uiteraard hebben we hier alle begrip 

voor. In de meeste gevallen is dit echter niet 

te voorkomen en van onze kant vragen we 

hier ook Uw begrip. U bent absoluut tot niets 

verplicht. Nogmaals onze excuses als U last 

ondervindt van onze actie. 

 

Nieuwe dekenschrijver. (redactie) 

Zoals u weet heeft ondergetekende aan het 

begin van zijn zittingstermijn aangegeven dat 

het na deze periode welletjes is geweest en 

gaat stoppen als dekenschrijver. 

Het is een hele zoektocht geweest om iemand 

te vinden voor deze drukke maar mooie 

functie. 

Uiteindelijk heeft deze zoektocht zijn 

vruchten afgeworpen en heeft Gerard Maas 

een vervang(st)er gevonden. 

Kitty Vogels Geboers wil het overnemen. Ze 

is weliswaar (nog) geen lid van ons gilde 

maar daar proberen we wel een mouw aan te 

passen. De man van Kitty, Stefan Vogels, is 

bij het Mierlo-Houtse gilde dus ze weet van 

de hoed en de rand.  

Ze is wel woonachtig in Aarle-Rixtel aan de 

dorpsstraat.. 

Inmiddels heeft ze al kennis gemaakt met de 

werkzaamheden en daarbij is haar 

enthousiasme alleen maar groter geworden. 

We heten haar van harte welkom en op de 

jaarvergadering in februari zal e.e.a. 

bekrachtigd worden. 

Intussen zijn Kitty en Stefan al wel lid 

geworden van onze “Vriendenclub”. 

Hieronder stelt Kitty zichzelf voor. 

 

Introductie Kitty Vogels Geboers. 

Hallo Gildebroeders, zusters en 

Gildevrienden! 

 

2 jaar geleden ben ik onverwachts het 

gildeleven ingerold als koningin toen mijn 

man (Stefan Vogels) zich Koning schoot van 

het gilde in Mierlo-Hout. Samen met mijn 

meiden Nikki en Aniek en onze hond Doezel 

wonen we al enige jaren in Aarle-Rixtel. Als 

koningspaar was ons eerste bezoek, hoe mooi 

kan het zijn, een receptiebezoek aan het Onze 

Lieve Vrouwe gilde hier in ons eigen Aarle-

Rixtel. 

 

Het voelt bij het Gilde hier in Aarle-Rixtel 

meteen als thuiskomen, mede door alle 

voorbereidingen voor ons huwelijk op de 

locatie van het OLV Gilde was ik er het 

afgelopen jaar vaak te vinden en heeft het een 

speciale betekenis voor me gekregen. 

 

In het dagelijks leven heb ik een eigen 

onderneming in coaching voor sensitieve 

(zorg) professionals die ik begeleid naar 

communicatie vanuit kracht en verbinding. 

Wanneer het bestuur van het gilde recentelijk 

zich dan ook tot mij wendde om te vragen of 

ik in het dekenschrijverschap iets kan 

betekenen voor het gilde was de keuze voor 

mij snel gemaakt. 

 

Om gevraagd te worden om deze eervolle 

taak over te nemen van Jos van de Ven is een 

waar genoegen en een uitdaging die mij op 

het lijf geschreven is en ik vol enthousiasme 

graag op me neem! 
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Het is me een waar genoegen om me aan u 

voor te mogen stellen als uw nieuwe 

dekenschrijver of is het dekenschrijfster       

 

 
Met de allerbeste gildegroet, 

Kitty Vogels-Geboers! 

 

Uit het archief. (Jos Biemans) 

Heropleving gilde Sint Antonius 

en Sint Sebastiaan, Udenhout 

In september jl. besteedde ik in 

mijn bijdrage aandacht aan de 

heropleving van de Blauwe Schut in 1948. 

De gildedag in Udenhout in 1968, waar ik 

vorige maand over schreef, vond plaats 

enkele jaren na de heropleving van het gilde 

van St. Antonius en St. Sebastiaan. Jan van 

de Mortel, voorzitter van Kring Maasland, 

beschreef op welke wijze dit gilde erin 

slaagde van slapend weer klaarwakker te 

worden: 

 

‘Evenals meerdere andere gilden sliep het 

aloude gilde van St. Antonius en St. 

Sebastiaan in Udenhout. Als ik mij goed 

herinner waren er nog drie of vier 

gildebroeders over. Ook zij sliepen, doch net 

als konijnen met één of twee ogen open, want 

zij waren toch zovéél rasechte gildebroeders 

dat zijn een oog hielden op de 

gildebezittingen. Daar zou iedereen met zijn 

vingers afblijven. Doch deze schone slapers 

uit den Udenhout sliepen niet alleen, zij 

droomden. Hun mooiste droom was, dat het 

oude gilde in oude glorie zou verrijzen. En 

laat deze droom nu wél eens zijn uitgekomen! 

Er bestond namelijk in Udenhout een 

schuttersvereniging, genaamd 

‘Weerbaarheid’. Er werd met haar bestuur 

eens gesproken over de vraag of haar leden 

niet liever gildebroeders zouden zijn dan 

alleen maar schutters. En laat die vraag nou 

eens bevestigen beantwoord worden! De 

schutters werden gildebroeders van St. 

Antonius en St. Sebastiaan, en hoe! Er was 

ineens weer een gilde met een behoorlijk 

aantal echte gildebroeders. In onbegrijpelijk 

korte tijd heeft dit gilde zich ontwikkeld tot 

een gilde waarmee in onze Kring rekening 

moet worden gehouden. Qua kleding, 

trommen, vendels, kortom als gilde 

presenteert het zich op loffelijke wijze. En 

thans, sedert enkele jaren na de opleving, 

durft dit gilde het aan om onze Kringdag te 

organiseren. Alle hulde! Leuk voor dit gilde 

en prettig voor de Kring is het, dat dit jaar het 

Groot Gaesbeeker of St. Aechten Gilde uit 

Soest zal deelnemen. Welkom gildebroeders 

van boven de rivieren! Welkom in Brabant, 

waar de echte gildebroeders wonen. Hulp of 

advies nodig? Gij zult die verkrijgen. Moge 

mooi weer ons deel zijn en bovenal de 

wedstrijden in alle opzichten een groot succes 

worden! Aanvaard allen mijn gildegroet.’  

 

Schietwedstrijden. (Kailey Gruijters)  

Vrije avondwedstrijd Someren 1 

november. 

Vandaag hebben we deelgenomen aan de 

laatste vrije schietwedstrijd van dit jaar. 

Helaas was dit een minder vruchtbare avond 

voor ons als Gilde. Misschien ook wel omdat 

er niet met drietallen geschoten werd.  
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Echter zijn we niet helemaal met lege handen 

naar huis gegaan, want Henk vd Velden won 

de 6e prijs personeel, en de 4e puistprijs.  

 

Overige schutters uit Laarbeek waren er 

alleen maar van ons zustergilde uit Aarle-

Rixtel. Bertus Mensink won de 3e puistprijs.  

 

Grote winnaar waren onze vrienden van de 

Gruun uit Gemert.  

Hans vd Boomen won de 4e prijs vrije hand, 

en de 1e puistprijs.  

Zijn zoon Dirk deed het nog iets beter: Hij 

werd ere-kampioen, schoot de 1e prijs op het 

onderdeel personeel, en won de 2e puistprijs.  

 

Alle schutters proficiat met de behaalde 

prijzen! 

Ook danken wij het St. Joris Gilde uit 

Someren voor de organisatie van deze mooie 

avond! 

 

Historie van het vendelen 8. 

(Jos van de Ven) 

VENDELREGLEMENT. 

Zoals gezegd in 1959 werd het eerste 

vendelreglement aanvaard. Het is later 

viermaal, in 1976, 1989, 2001 en in 2013 

gewijzigd. 

Dat reglement heeft gezorgd voor meer 

uniformiteit binnen het vendelen. Dat heeft 

grote voordelen. Aan de andere kant heeft het 

tot gevolg dat specifieke plaatselijke 

verschillen, ontwikkelingen en 

eigenaardigheden verdwijnen. Het moet voor 

onze traditionele gilden toch een erezaak zijn 

hun eigen gebruiken te handhaven. 

Maar goed, meer uniformiteit dus. 

Bijvoorbeeld bij afmetingen en gewicht van 

het zwaaivendel. Een Noord-Brabants 

gildevendel meet 1.80 m. bij 1.80 m. en 

weegt (knop, vendel, stok) ongeveer 4 tot 4,5 

kg. 

Elke vendelier heeft een legimitatie bewijs 

met zijn gegevens erop. Er bestaan diverse 

klassen,  

C. voor beginners vanaf 16 jaar.  Alleen 

klassiek vendelen, geen acrobatiek. 8 min. 

B. na promotie 8 min. 4 min. klassiek en 4 

min. acrobatiek 

A. na promotie 10 min. 5 min. klassiek en 5 

min. acrobatiek 

Vaandelklasse van 40 tot 50 jr. 8 min. 4 min. 

klassiek en 4 min. acrobatiek. 

Vaandelklasse boven 50 jr. 8 min. 4 min. 

klassiek en 4 min. acrobatiek. 

Er bestaat ook een jeugdklasse, klassiek 13 

t/m 15 jaar. Vendel 1.40 m. bij 1.40 m. Voor 

de allerjongste jeugd, t/m 12 jaar is het 

vaandel 1.20m bij1.20 m. 

Dan bestaat er nog het groepsvendelen.  

(Soms opgedeeld in 2 klassen m.b.t. grote 

van de groep en een jeugdklasse)  

Men vendelt ongeveer 10 min. naar eigen 

inzicht, kunnen, ervaring en stijl. 

De jury moet letten op: 

- Opkomst, groet, oprollen en  

afmarcheren. 

- Lichaamshouding. 

- Of vendel vrij van de grond blijft. 

- Of er gelijkmatig gevendeld wordt. 

- Of opbouw van figuren goed is, met  

name of linkse en rechtse figuren 

goed afgewerkt worden. 

Bij groepsvendelen wordt gekeken naar 

groepsverband, wordt er gelijk en gelijkmatig 

gevendeld? 

Onder klassiek vendelen verstaan we al het 

staand vendelen. Bij acrobatiek worden 

figuren knielend, zittend of liggend 

uitgevoerd met bijbehorende figuren: rollen, 

werpen, op een hand rusten, duikelen. 

Wordt vervolgd. 
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Vrienden van het Gilde. (redactie) 

Afgelopen jaar hebben we onze 

“vriendenclub” kunnen versterken met 7 

nieuwe vrienden. Een mooi aantal waar we 

trots op mogen zijn. We heten Thijs van den 

Elsen, Dennis en Nicole Rijntjes, Harold 

Bosmans, Stefan en Kitty Vogels en Ron van 

den Berkmortel dan ook hartelijk welkom bij 

onze club. Ook zij krijgen elke maand de 

nieuwsbrief onder ogen. 

Zoals U al in dit blad hebt kunnen lezen is het 

voor onze gildenbroeders weer tijd voor de 

jaarlijkse rondgang in de maand december. 

Ik wil hier nogmaals benadrukken dat ook 

onze vrienden niet worden overgeslagen maar 

dat het zeker geen verplichting is en u als 

“Vriend” uw bijdrage al doet.  

Toch zijn er vele vrienden die gewoon tijdens 

de rondgang ook een duit in het zakje willen 

doen waarvoor onze hartelijke dank. Het is 

echter bijna onmogelijk om vast te stellen wie 

dit wel en wie dit niet op prijst stelt. Derhalve 

onze excuses als er toch gildenbroeders voor 

uw deur staan. We proberen de overlast 

zoveel mogelijk te beperken. En nogmaals: U 

bent niets verplicht. 

En noteer alvast donderdag 8 januari in uw 

agenda want dan staat de nieuwjaarsborrel op 

de kalender. 

Jarige Vrienden in december. 

02 december Toon Vogels. 

06 december Jan Coolen. 

11 december Hans van den Boomen. 

13 december Stefan Vogels. 

15 december  G. van den Bogaard. 

15 december  Hans van der Velden. 

16 december Harold Bosmans. 

18 december Laurens Franssen. 

20 december Erik van der Velden. 

22 december  Carinne van der Horst. 

22 december  Thijs van den Elsen 

29 december Hendrik Groenhof 

30 december Paul Geene. 

Allen proficiat en een prettige verjaardag 

toegewenst. 

 

Even Lachen. (redactie) 

 

Puzzelmoment. (redactie) 

Sudoku. 

 
 

 


