
                                             Aan: Leden, Beschermheer, Erebroeders, Gildepastor, Ereleden en Vrienden van het Onze Lieve Vrouwe Gilde te Aarle-Rixtel. 

                                                                   NIEUWSBRIEF mei 2025 

 

 
 

Jaargang 21, aflevering nr. 5                                                                                            

Redactie: Jos van de Ven 

Berichten en/of reacties aan: 

J. van de Ven, Buizerdstraat 2, 5735 HG, Aarle-Rixtel 

Tel.: 0652462803 

E-mail:  nieuwsbrief@olvgilde.nl  

Website: www.olvgilde.nl  

Bijdragen aan dit nummer: 

Redactie: Laarbeekkoningschieten zondag 27 april. 

Jos Biemans: Uit het archief. 

Jos van de Ven: Historie van het vendelen. 

Redactie: Vrienden van het Gilde. 

Redactie: Even lachen. 

Redactie: Even puzzelen. 

 

 

Gildenbroeders, zusters, vrienden en 

overige belangstellenden. 

Voor U ligt de nieuwsbrief mei 2025.  

Een druk seizoen is weer begonnen. 

Afgelopen weekend werd aangevangen op 

Koningsdag met een vendelgroet bij de Dreef 

voor de gedecoreerden, gevolgd door het 

Laarbeekkoningschieten op zondag. Het 

vervolg is aankomende zondag, 4 mei, met de 

processie, de “Vriendendag” en ’s avonds 

nog de dodenherdenking in Beek en Donk 

waar we deze keer met een delegatie naartoe 

gaan. 

Voor die dag hebben de gildebroeders en 

zusters het verzoek gekregen om zich op te 

geven voor lunch waar tevens een oproep bij 

zat om hulp bij het smeren van de broodjes. 

Tot ziens op zondag 4 mei.  

De tijd van samenkomst wordt nog 

doorgegeven. 

Ik wens U veel leesplezier.  

Jos van de Ven. 

 

Activiteiten mei 2025.  

Donderdag 01 mei: Ledenvergadering in het 

“Jan van Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 

Zondag 04 mei: Mariaomgang Aarle-Rixtel. 

Zondag 04 mei: Vriendendag op het  

“Jan van Doorenpaviljoen”. 

Zondag 04 mei: Dodenherdenking te  

Beek en Donk.  

Woensdag 07 mei: Schietwedstrijd senioren 

 ‘t “Wipke” Beek en Donk. 

Woensdag 14 mei: Regiocompetitie Kruis-

boog op Wip bij Gilde Sint Joris Gemert. 

Zondag 18 mei: Kringgildenfeest bij Sint 

Willibrordus Bakel. Informatie volgt nog. 

Dinsdag 20 mei: Schieten om de jeugd-

kermiskoning op het kermisterrein. 

Woensdag 21 mei: Regiocompetitie Kruis-

boog op Wip bij St. Antonius Abt Lierop. 

Zondag 25 mei: Zegenen gildekaars in 

Ommel. 

Woensdag 28 mei: Regiocompetitie Kruis-

boog op Wip bij OLV vd 7 Weeën Lierop. 

Woensdag 28 mei: DB-vergadering. 

 

Verjaardagen in mei. 

Deze maand hebben we 5 jarigen. 

01 mei: Rik van de Ven. 

12 mei: Jos van den Heuvel. 

16 mei: Beschermheer Dave Prinsen. 

17 mei: Wim van Dijk. 

31 mei: Koen Evers. 

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst. 

 

Laarbeekkoningschieten zondag 27 april.  

(redactie) 

Een stralende middag op paviljoen “Bomé” 

van gilde Sint Servatius Lieshout, was het 

decor voor de strijdt om de nieuwe Laarbeek- 

koning. 

Uiteraard waren er ook diverse kandidaten 

van ons eigen gilde. 

Het werd een flinke strijd want de vogel gaf 

zich niet zo snel over als men dacht. Met een 

flink deelnemersveld met maar liefst 33 

gildebroeders van de 5 gilden, werd bij het 

112e schot de nieuwe Laarbeekkoning 

bekend. Gerard Verhoeven van het Sint 

Servatius Gilde Lieshout mag zich het 

komende jaar Laarbeekkoning noemen en als 

zodanig de gilden van Laarbeek 

vertegenwoordigen. 
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Ook onder de jeugd werd een kleine vogel 

met de luchtbuks verschoten, waarbij Eva van 

Rhee van het Sint Antoniusgilde Beek met 

het 92e Schot Jeugd-Laarbeekkoning 2025 

geworden is. 

Beide van harte gefeliciteerd met de behaalde 

titel! 

 
Gerard Verhoeven midden en daarvoor Eva 

van Rhee 

 

“Jan van Doorenpaviljoen”. (redactie) 

Op het paviljoen wordt tegenwoordig ook 

hard gewerkt. Op dinsdagmiddag is er een 

ploeg aanwezig om alles op het terrein spic 

en span te houden. Wat ik begrepen heb, zijn 

Gerard Maas, Henk van der Velden, Joop 

Kester en Jos van den Heuvel in de weer met 

het bijhouden van de tuin. 

De bloemenrand is opnieuw ingezaaid waarbij 

ook de Jeu de Boules-baan is betrokken 

omdat deze toch nooit gebruikt werd. Voor 

het bloemzaad is onze hoofdman helemaal 

naar Friesland gereden om dit maar op tijd in 

te kunnen zaaien. Vriend Hendrik Groenhof 

heeft dit zaad geschonken maar hoe komt het 

op tijd vanuit Friesland naar Brabant.  

Wel, Jos heeft er een weekend van gemaakt 

en zijn dienstkameraad daar opgezocht. 

Als het wil groeien krijgen we weer een 

mooie tuin die toch wat opdonders had 

gekregen van ons gildefeest. 

 

Uit het archief. (Jos Biemans) 

Mijn dagelijkse wandeling 

voerde me een paar weken 

geleden op een prachtige 

lentedag weer eens over sluis 

7 in Helmond.  

Aan het sluisgebouwtje hing opeens een vlag 

en er was enige activiteit te bespeuren. Er 

bleek een vriendelijke man in het gebouwtje 

aanwezig, die desgewenst koffie, thee of een 

kop soep serveerde. Ook een glas gekoeld 

water bleek mogelijk, en de vriendelijke man 

vertelde enthousiast over wat hij daar in het 

sluisgebouwtje deed. De sluis ligt er al jaren 

stil en verlaten bij, nadat die zijn functie 

verloren heeft door de omleiding van de Zuid-

Willemsvaart. Er is daarom een Stichting 

Sluis 7 opgericht, die de zaak in de omgeving 

wil verlevendigen. Ze streven ernaar om op 

twee tijdstippen per dag de Aarlese brug 

geopend te krijgen, zodat pleziervaartuigen 

sluis 7 en vervolgens de stad Helmond zelf 

kunnen bereiken. (Het verkeer in Aarle-

Rixtel zou daar in de ogen van de Stichting 

Sluis 7 op die manier weinig last van hebben, 

maar of de bewoners van ons dorp dit een 

geweldig idee vinden, laat ik maar even in het 

midden.) Dit jaar wordt in Helmond het 200-

jarig bestaan van ‘de knaal’ gevierd. Als een 

ode aan de Zuid-Willemsvaart wil de 

Stichting Sluis 7 rond die sluis een 

kanaalmuseumpje realiseren. Men wil daarbij 

proberen het oude sluishuisje van sluis 8 te 

redden van de sloop, en het te verplaatsen 

naar sluis 7 waar het dan een tweede leven als 

minimuseum moet krijgen. De stichting wil 

een oude trekschuit aan dat museum 

toevoegen, en er zouden kano’s moeten 

komen zodat de watersporter een eindje 

richting Helmond of Aarle kan peddelen. Er 

zijn nog allerlei andere plannen, waarin ook 

het kapelletje van Binderen een rol zou 

moeten krijgen. Sowieso kunnen er straks 

vishengels geleend worden om in en rond de 

sluis een visje te verschalken. Behalve de 

vriendelijke meneer die me dit allemaal 

vertelde en me daarbij een lekker glas water 

serveerde, liep er een Helmondse opa rond 
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met twee kleindochters van een jaar of negen, 

tien. Ze hadden allemaal een vishengel en ze 

waren van plan lekker te gaan vissen. Opa zei 

dat ze dat zonder vergunning gingen doen, en 

honderd procent illegaal. Groot gelijk, zei ik, 

je bent Hellemonder of je bent het niet.     

 

Historie van het vendelen 1.  

(Jos van de Ven) 

De komende nieuwsbrieven zal hier de 

historie van het vendelen verteld worden. 

Aanleiding is dat ik in januari jl. na 46 jaar 

gestopt ben met de vendelcommissie van 

kring Peelland en dat ik komend najaar ook 

ga stoppen als voorzitter van de Federatie-

vendelcommissie waarvan ik in 1983 

secretaris werd en aansluitend voorzitter, ook 

een periode van 42 jaar. Het wordt tijd dat 

anderen het stokje overnemen.  

Voor de kringcommissie is de opvolging al 

geregeld en voor de federatie is het op ’n haar 

na rond. Gelukkig komt het in goede handen 

hoewel ze altijd nog een beroep op me mogen 

doen bij onvolkomenheden. 

Het lijkt me leuk om jullie deelgenoot te 

maken van het vendelen waarvoor ik in het 

verleden diverse malen een lezing heb 

gegeven. 

Ik wil dan ook beginnen met de inleiding en 

vervolgens en aantal hoofdstukken. 

 

Anton Coolen, de bekende Noord-Brabantse 

auteur, schrijft en ik citeer: 

“Hoort ge dit geluid, die sombere regen van doffe, 

rombommende slagen op de schutterstrom. 

En het vendel wordt gezwaaid. Dat doet 

daarbuiten de lange pottenbakker. Nou zijn de 

mensen allemaal komen kijken, zij staan in een 

grote kring, daar is de ruimte als een vlakte binnen 

gelegen, de mensen kijken in stille aandacht toe. 

De schut heeft een schôn vendel. Een grote vlag, 

groen als de zee. 

De vlag is met linten geknoopt aan een lange stok 

met een grote platte matvergulde ronde schijfknop 

aan het eind waar de pottenbakker hem vast heeft. 

De lange pottenbakker zwaait zijn vlag. 

Sint Sebastiaan verdwijnt in de wapperingen, 

maar dan staat in haar rondvlucht de hele groene 

vlag vol uitgespannen en St. Sebastiaan maakt zijn 

grote donkere rondvluchten, liggend en 

rechtstandig rijzend en weer neerdalend. 

De pottenbakker, met over de schouder de rode 

sjerp die onder de arm bijeen is gebonden in de 

zij, hij draait met zijn ene hand de stok dicht bij de 

knop, boven het hoofd, wipt hem om zijn lenige 

pols en vangt hem weer in zijn stevige vuist.  

Hij doet zijn werk met kracht, ge hoort de 

wrijving van het gladde hout in die sterke hand. 

De lange pottenbakker gaat, zonder zich te 

generen op de grond liggen, een spel van kracht 

en van spieren voor deze schone wapperende 

wenteling met het luide daverende geklapper. 

De gespierde grijphanden pakken de stok, keren 

hem, draaien hem, zwaaien hem” Einde citaat. 

Wordt vervolgd. 

Vrienden van het Gilde. (redactie) 

Komende zondag is het weer zover en komen 

onze vrienden samen op het “Jan van 

Doorenpaviljoen”. 

Uiteraard is het doel om er een gezellige 

middag van te maken waarbij juist de 

vriendschap hoog in het vaandel staat. 

Maar we willen natuurlijk toch wat strijd 

hebben en wel het schieten om de 

Hagelkruiskoning. Afgelopen jaar wist Hans 

van den Boomen de titel in de wacht te slepen 

en we vragen ons natuurlijk af of hij er dit 

jaar weer zijn zinnen op heeft gezet. 

Het zal een open strijd worden waarbij een 

hapje en een drankje niet zal ontbreken. 

Tot ziens op zondag 4 mei. 

 

Jarige Vrienden in mei. 

09 mei Bart de Brouwer. 

16 mei Henk Manders. 

31 mei Frans Fredrix. 

Allen proficiat en een prettige  

verjaardag toegewenst. 

 

Even lachen. (redactie) 

Moppen op z’n Vlaams. 

Kakhuis. 

Op een oud boerenhofke roep de boerin naar 

den boer: 

"Voadre, repareer ne keer den bril van 't 

kakhuis." 
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Den boer bekijkt die zitplank en roept terug: 

"Der mankeert doar niks aan!" 

De boerin: "Toch wel, kijkt ne keer goed en 

repareer dat!" 

Den boer bekijkt dat en roept: "Der is doar 

justekes niks mee!" 

De boerin: "Awel, steekt uwen kop nen keer 

in 't kakgat." 

Den boer steekt zijnen kop door 't gat, kijkt 

ne keer rond en wil zijnen kop terugtrekken 

maar ineens begint hij te roepen: "Moedre 

helpt ne keer, mijnen baard zit vast in een 

spleet van die plank!" 

De boerin: "Ziedet nu en dat doet ferm zeer 

hé!" 

Controle. 

Een Vlaams boerke wordt bezocht door de 

Belasting en Economische Inspectie. Hij 

wordt gecontroleerd omdat hij zijn 

werknemers niet correct zou betalen. "Ik zou 

graag de lijst zien van jouw werknemers en 

hun lonen", zegt de controleur. "Wel", zegt 

de boer, "er is mijn meesterknecht die werkt 

hier nu drie jaar. Ik betaal hem € 400 per 

week plus kost en inwoon. Er is ook nog de 

kokkin. Zij werkt hier nu 18 maanden en 

verdient € 300 per week plus kost en 

inwoon." "Tenslotte is er nog ene die wat 

simpel is. Die werkt ongeveer 18 uur per dag 

en doet 90 % van het werk op de boerderij. 

Hij verdient € 10 per week, betaalt zijn eigen 

kost en inwoon en ik koop hem iedere 

zaterdagavond een fles whisky. Af en toe 

slaapt hij bij mijn vrouw." "Dat is de kerel 

waar ik mee wil praten, diene simpele" zegt 

de controleur. "Hij staat hier voor je", zegt de 

boer, "want dat ben ik". 

Snugger. 

Een boer kwam uit Antwerpen terug en zijn 

vrouw vroeg hem wat hij daar voor bijzonders 

had gezien. 'Nou,' zei hij, 'in de meeste 

gebouwen zijn kasten, net zo groot als de 

onze hier. Maar er zitten knoppen aan de 

muur, een voor elke verdieping. Je drukt 

gewoon op een knop voor de verdieping waar 

je wilt zijn en als je dan wacht komt die naar 

je toe.' 

Zwaailicht. 

Ik rij in mijn auto. Op een boerenlandweg 

staat er midden op de weg een berg stenen 

met een zwaailicht. Ik vraag aan een Boer, 

'waarom staat dat zwaailicht op die berg 

stenen?' Zegt die boer: 'anders rijden de auto's 

tegen de berg stenen.' Vraag ik: 'waarom staat 

die berg stenen dan op de weg?' Zegt die boer: 

'om het zwaailicht op te zetten.' 

 

Even Puzzelen. (redactie) 

Sudoku. 

 
 
 

 


