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Gildenbroeders, zusters, vrienden en 

overige belangstellenden. 

Voor U ligt de nieuwsbrief oktober 2024.  

Weer een nieuwsbrief boordevol nieuwtjes, 

berichten e.d. 

We hebben in september ook weer een 

drukke maand achter ons liggen en dan is het 

niet zo moeilijk om wat stukjes te maken. 

Nu we het toch over stukjes hebben, onze 

columnist Chris Arts heeft te kennen gegeven 

om per januari te stoppen met zijn bijdragen 

aan dit blad. Uiteraard jammer want zijn 

columns waren altijd interessant om te lezen.  

Chris bedankt voor al die verhalen. 

Verderop een oproep voor een of meerdere 

columnisten. 

Verder in dit blad de melding van een nieuw 

lid. Guus Hollanders wil onze gelederen 

komen versterken. 

Verder wil de vriendin van gildebroeder Stein 

Evers, Jelka, ook deel uit gaan maken van 

ons gilde en wil de eerste tijd de patroon-

heilige uitbeelden. We overleggen nog even 

hoe we e.e.a. gaan invullen maar vinden het 

nu al fijn dat Jelka zich verbonden voelt met 

de Blauwe Schut.  

De kleren liggen klaar om aan te passen. 

Ik wens U veel leesplezier. 

Jos van de Ven. 

 

Activiteiten oktober 2024.  

Dinsdag 1 oktober: Hoofdmannenberaad 

kring Peelland te Boekel. 

Woensdag 02 oktober: Schietwedstrijd 

senioren op ‘t “Wipke” in Beek en Donk. 

Donderdag 03 oktober: Ledenvergadering, 

“Jan van Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30. 

Zondag 06 oktober: NBFS-toernooi 

geweerschieten te Wintelre. 

Dinsdag 08 oktober: Hoofdmannenoverleg 

Laarbeek op ‘t “Wipke” in Beek en Donk 

Zaterdag 12 oktober: Federatiedag NBFS 

te Boxmeer. 

Zondag 13 oktober: Kringschietwedstrijd 

Op het “Jan van Doorenpaviljoen” te 

Aarle-Rixtel. Kringkampioenschappen. 

19 t/m 27 oktober: Herfstvakantie. 

Zondag 20 oktober: Oktoberfeest Sittard. 

Zaterdag 26 oktober: Vrije schietwedstrijd 

Sint Joris Someren (avondwedstrijd). 

Zondag 27 oktober: Jaarvergadering 

Commissie Boogschieten kring Peelland op 

het “Jan van Doorenpaviljoen”. 

27 Oktober: Wintertijd. Klok 1 uur terug 

Woensdag 30 oktober: Najaarsvergadering 

Kring Peelland bij café “van Dijk”. 

Woensdag 6 november: Bestuursvergadering. 

 

Verjaardagen in oktober. 

Deze maand hebben we 2 jarigen. 

03 oktober: Jos van de Ven. 

12 oktober: Rinke Evers 

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst. 

 

Oproep nieuwe columnist. 

Sinds jaar en dag is Chris Arts vaste 

columnist van deze nieuwsbrief. Deze 

columns worden altijd met veel 

belangstelling gelezen. Chris heeft 
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aangegeven om per 1 januari te stoppen als 

columnist, een gemis voor de nieuwsbrief. 

De redactie is nu naarstig op zoek om deze 

leegte op te vullen. 

Daarnaast hebben we uiteraard ook nog Jos 

Biemans die ons altijd naar het verleden weet 

te vervoeren wat ook altijd zeer interessant is. 

Als er lezers zijn van de nieuwsbrief die het 

leuk vinden om elke maand een column te 

maken zullen we hier graag kennis mee 

maken. Het mogen ook afwisselende 

personen zijn als er maar een column komt.  

Dit is echt een verrijking van dit blad. 

 

Guus Hollander nieuwe gildebroeder. 

(redactie)  

Tijdens het gildeweekend was hij al aanwezig 

om eens te kijken wat het gilde inhoudt en of 

het iets voor hem was. Inmiddels is hij al op 

een vergadering geweest waar hij ook 

aangegeven heeft lid te willen worden van 

ons gilde. Hier heeft hij zich ook voorgesteld 

en wil graag ons schutterskorps komen 

versterken. 

Guus is 36 jaar oud en woont samen met zijn 

vriendin aan de Lieshoutseweg. 

In de ledenvergadering van november zal er 

formeel gestemd worden over zijn 

lidmaatschap. De schietcommissie heeft zich 

al over hem ontfermd en zal hem inwijden 

over de tradities van het gildschieten. 

De komende tijd komen we beslist meer te  

weten over de handel en wandel van Guus. 

Guus alvast welkom. 

 

 
Guus Hollander 

 

Teerdag 14 september 2024. (redactie) 

Zaterdag 14 september stond in het teken van 

een bijzondere teerdag. N.a.v. ons prachtig 

verlopen gildefeest werden alle vrijwilligers 

een feestavond aangeboden. 

Dit jaar ving de teerdag wat later aan en wel 

om 15:00 uur met koffie en gebak. Nadat hier 

iedereen van genoten had werd er door onze 

gildepastor een korte viering gehouden 

waarin Koen Evers werd geïnstalleerd als 

nieuwe gildebroeder. Een mooie plechtigheid 

waar Koen zelf ook terecht trots op was. 

“Eindelijk is het nu echt” verzucht hij en zijn 

blik straalde helemaal. Fijn dat enthousiasme. 

Hierna werden Pieter en Carinne Bouman in 

de bloemetjes gezet i.v.m. hun 40-jarig 

huwelijk. Proficiat met deze mijlpaal. 

Ook werd Stefan Vogels naar voren gehaald 

en hij mocht zijn welverdiende Bavariabeker, 

gewonnen tijdens het gildeweekend, in 

ontvangst nemen. Zijn voorlopige beker 

moest hij uiteraard inleveren maar dat was 

geen probleem want de originele zag er goed 

uit met de actueel gegraveerd tekst. 

Om 17:00 uur stond het eten klaar zodat 

iedereen zijn / haar hongerige maag kon 

vullen. Het smaakte in ieder geval erg lekker. 

Om 19:30 uur kwamen de vrijwilligers van 

heinde en verre de avond mee opluisteren. 

Het werd werkelijk een prachtige avond met 

tussendoor heerlijke hapjes. 

Als klap op de vuurpijl kwam de hofkapel de 

avond nog opvrolijken. Aan het enthousiasme 

te zien viel dit bij iedereen echt in de smaak. 
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De eerlijkheid gebied te zeggen dat Kailey 

Gruijters dit had geregeld en het was een 

schot in de roos. Kailey bedankt. 

Overigens had de hofkapel er zelf ook veel 

plezier in en genoot met teugen (pils). 

 

Pleinfeest 7 september. (Door Merle Koster) 

Moeder en dochter, beide koningin van het 

Blauwe Schutplein. 

Op zaterdag 7 september werd er weer 

geschoten om het Koningschap van het plein. 

Voor de 47ste keer kwamen de bewoners van 

het Blauwe Schutplein samen om met het 

gilde op de houten vogel te schieten. Zo 

bepalen ze wie zich dit jaar koning(in) van 

het plein mag noemen. Zoals bij het 700-jarig 

gilde de gewoonte is, proberen de 

pleinbewoners met een luchtbuks een houten 

vogel van een paal te schieten. De oude 

koning, tevens lid van het gilde, mocht de 

eerste drie schoten lossen, wat het begin van 

de wedstrijd aanduidde.  

Om de beurt lopen de hoofdbewoners van het 

plein naar de schietpaal. Trots loopt iemand 

terug van het schieten: “Haha, weer raak! Ja, 

ik heb het door.” Dit jaar werd er dan ook 

meer raak geschoten dan voorgaande jaren. 

Of de bewoners elk jaar beter worden, of dat 

het ligt aan de nieuwe oplegpaal of de nieuwe 

luchtbuks, daar kan over gediscussieerd 

worden.  

Na bijna drieënhalf uur en 302 schoten werd 

Saskia Verbaarschot de nieuwe koningin van 

het plein. De eerste vrouw in 10 jaar. De 

kinderen van het plein streden op vrijdag al 

om de titel jeugdkoning(in). Voor de tweede 

keer op rij werd Annabell Verbaarschot 

jeugdkoningin. Door dit leuke toeval heeft 

het plein nu dus moeder en dochter als 

koningin.  

 
Moeder en dochter trotse koninginnen. 

 

Nadat de koninginnen door de schut veilig 

thuisgebracht waren, ging het feestje op het 

plein nog tot in de late uurtjes door.  

 

 

 

Column door Chris Arts  

Klimaat. 

De zon verwarmt de aarde.  

Een deel van de zonnestraling  

kaatst terug (warmtestraling).  

Een ander deel wordt omgezet  

in warmte.  

Broeikasgassen zoals waterdamp en 

CO2 houden een deel van de warmtestraling 

van de grond vast. Zonder dit warme-deken-

effect zou de aarde veel kouder zijn. 

 

Wind en oceaanstromingen spelen een 

belangrijke rol bij de verdeling van de 

warmte over de aarde. Deze 

warmtetransporten zorgen ervoor dat het 

temperatuurverschil tussen de tropen en de 

polen niet veel groter is nu dan 

waargenomen. De relatie tussen de atmosfeer, 

de oceaan, het landoppervlak, sneeuw en ijs, 

en de biosfeer (bomen, plankton etc.) is van 

groot belang. 

 

Het klimaat vertelt ons wat we van het weer 

kunnen verwachten. Het geeft daarmee 

houvast aan mens en natuur. Een 

vakantiebestemming, de gewaskeuze van een 

boer, de dijkhoogte langs de rivieren en de 

overwinteringsperiode van trekvogels. 

Allemaal hangen ze samen met het klimaat. 
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Dat het klimaat verandert, kan niemand meer 

ontkennen. Hoewel prognoses door verkeerde 

rekenmodellen, mogelijk niet zo dramatisch 

zijn als worden voorgeschoteld. 

 

De overheid neemt maatregelen om 

Nederland te beschermen tegen de gevolgen 

van klimaatverandering. Daarnaast kan 

verdere opwarming van de aarde beperkt 

worden door de uitstoot van broeikasgassen 

te verminderen. Het is belangrijk dat 

Nederland voorbereid is op het veranderende 

klimaat. Bijvoorbeeld door de omgeving 

bestand te maken tegen extreme regenval. Of 

door dijken te verstevigen en rivieren te 

verbreden.   

 

De EU-lidstaten hebben met elkaar 

afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 

55% minder moet uitstoten. In 2050 wil de 

EU klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat er 

dan netto geen broeikasgassen meer worden 

uitgestoten. 

 

Worden deze klimaatdoelen wel of niet 

gehaald? Gebeurt er dan niets in Nederland 

op klimaatgebied? Natuurlijk staan de hardste 

schreeuwers voorop om te ventileren dat er 

veel te weinig gebeurt. Met protesteren, op 

het kinderlijke af, proberen ze hun gelijk te 

halen.  

 

We doen het in Nederland zo slecht nog niet. 

Per inwoner scoren we in Europa het hoogste 

aantal zonnepanelen. De energie uit wind, de 

hoogste score in Europa. Belangrijke 

investeringen werden gedaan voor 

waterstofproductie en voor het afvangen en 

opslaan van CO2. Let wel, het is niet allemaal 

rozengeur en maneschijn. De milieuschade 

bij de productie van zonnepanelen is niet weg 

te cijferen. En, geen zon, geen energie. 

Bovendien moeten we het gebruik van 

kostbare landbouwgrond voor zonnepanelen 

parken, beperken.  

 

Door het plaatsen van windmolens wordt het 

milieu ook schade berokkend. De vissen 

worden uit hun habitat verjaagd, de vogels 

een kopje kleiner gemaakt. En, geen wind, 

geen stroom. Ik ben niet tegen deze vormen 

van energieopwekking, maar denk dat 

zonnepanelen en windmolens een 

tussenoplossing zijn en daarmee een 

overgang naar betere en efficiëntere 

systemen, zoals waterstof en ook kernenergie. 

 

In 2016 heeft de EU mede namens Nederland 

het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. 

Doel van het akkoord is om de opwarming 

van de aarde te beperken tot ruim onder 2 . 

Met een duidelijk zicht op 1,5 . Voorwaar 

nog een behoorlijk getal, dat eigenlijk 0 

zou moeten zijn. Er is dus nog werk aan de 

winkel onder andere door minder plastics te 

gebruiken, zuiniger omgaan met 

grondstoffen. 

Chris. 

 

Uit het archief. (Jos Biemans) 

Het Hagelkruis 3 

Vorige maand citeerde ik uit 

het Limburgs Dagblad, dat in 

oktober 1927 een artikel 

plaatste over vandalen die het 

hagelkruis uit de grond getrokken hadden en 

in de buurt in de grond verstopt. Algemeen 

raakte men destijds toch wel overtuigd van de 

cultuurhistorische waarde van het kruis, en 

dat het voortaan bescherming verdiende. In 

dagblad De Zuid-Willemsvaart van 9 juni 

1928 werd gemeld:  

“Aarle-Rixtel: Het corresponderend lid van 

onze commissie, J. Heeren, heeft zich 

verdienstelijk gemaakt door ter plaatse 

belangstelling te wekken voor het oude 

Hagelkruis. Het kruis is in blauwe steen 

uitgevoerd. De ‘Hagelkruizen’ waren in 

vroeger tijden, vóór de Reformatie, geen 
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zeldzaamheid, daar oudtijds, in plaats van 

hedendaagse hagelassuranties, in meerdere 

gemeenten zulke kruizen werden opgericht. 

Voor zover echter het aan de Provinciale 

Commissie bekend is, mag men hier van een 

‘unicum’ in Brabant spreken, ofschoon de 

naam ‘Hagelkruis’ nog als plaatsnaam (o.a. 

bij Cuyck) voorkomt. Dit duidt natuurlijk een 

voormalig monument aan. Daarom spreekt de 

Provinciale Commissie er haar grote 

voldoening over uit, dat de gemeenteraad van 

Aarle-Rixtel zich het lot van het historisch 

monument heeft aangetrokken. Ten 

overvloede is gebleken, dat zowel de 

overlevering als ook een historisch document 

nl. het ‘Maatboeck’ van Aerle, (dat thans in 

het Huisarchief van Helmond berust) 

herhaaldelijk gewag maakt van het 

‘Hagelkruis’ en de belendende akkers. Dit is 

zeker nog een reden te over, om het toch al zo 

geslonken ‘erfdeel onzer vaderen’ met grote 

piëteit te bewaren en te beschermen. Aan de 

Provinciale Commissie is medegedeeld, dat 't 

Hagelkruis door een staketsel beschermd zal 

worden.” 

 

Om alvast te noteren. 

Op zondag 17 november a.s. wordt de 

goede Sint weer ingehaald. Vooraf aan de 

intocht vieren we weer traditioneel onze 

patroonsdag met een gezamenlijke brunch 

aangeboden door onze beschermheer Dave 

Prinsen en zijn vrouw Maaike. 

Leg deze datum vast in uw agenda. 

 

Schietwedstrijden. (Henk van der Velden) 

Kringwedstrijd Brabants wipschieten op 

schietterrein “de Roovere” te Lierop. 

Op zondag 8-9-2024 is er door het gilde van 

Sint Antonius Abt uit Lierop een 

kringwedstrijd Brabants wipschieten 

georganiseerd op schietterrein ‘De Roovere’ 

in Lierop. De schutters uit Laarbeek en 

Gemert waren wederom succesvol en namen 

de nodige prijzen mee naar huis. Het was 

gezellig druk en er werd fanatiek geschoten 

door de vele aanwezige schutters. 

Op het onderdeel Personeel behaalde Dirk 

van der Boomen van Sint Antonius en Sint 

Sebastianusgilde uit Gemert een mooie 2e 

plaats, en op de Vrije Hand werd hij 4e. 

Gerard Maas werd 5e op het onderdeel 

Personeel en 6e op het onderdeel Vrije Hand. 

Berry Vorstenbosch van het Gilde Sint 

Servatius uit Lieshout werd 4e op het 

onderdeel Personeel. 

Erekampioen werd Henk van der Velden die 

tevens reserve Kampioen, 6e Personeel en 1e 

op het onderdeel Bejaarden werd. 

Verder was er nog een 6e puistprijs voor Joop 

Kersten. 

 

 
Gerard Maas legt aan. 

 

Vrienden van het Gilde. 

Op onze vrijwilligersavond hebben we veel 

vrienden mogen ontmoeten die op welke 

manier dan ook hebben bijgedragen aan ons 

prachtig verlopen gildefeest. Het was 

grandioos zowel tijden het gildefeest als op 

de vrijwilligersavond. Naar de reacties te 

horen hebben ze met veel plezier van de 

avond genoten. 
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Samen met de hofkapel waren er om en nabij 

100 mensen aanwezig. Dit gaf een speciaal 

effect aan onze teerdag. We zijn trots op al 

die mensen en we kunnen ze maar niet 

genoeg bedanken. 

Verder gaan we langzaam het winterseizoen 

in en dat betekent minder activiteiten hoewel 

er nog voldoende bijeenkomsten zijn waarin 

vergaderd moet worden. 

 

Jarige Vrienden in oktober. 

Erg veel jarige vrienden deze maand. 

01 oktober Joshy Gevers. 

02 oktober Björn Kerkhof. 

12 oktober Gerard van den Bogaard  

24 oktober Ad Kweens  

24 oktober Rein Hermens 

24 oktober Theo Nooijen 

25 oktober Ine van Dinteren v Griensven 

Allen proficiat en een prettige verjaardag 

toegewenst. 

 
Even lachen. (redactie) 

Klojo 

Een vrouw scheldt haar man de huid vol in 

een restaurant. Ze doet dat op luide toon en 

eindigt haar requisitoir met: "Van alle 

verachtelijke mensen in deze wereld ben jij 

de ergste!" Iedereen in het restaurant zit nu 

naar hen te kijken. De echtgenoot herstelt 

zich snel en zegt met verheffing van stem: "Je 

had groot gelijk liefje, en wat heb je nog 

meer tegen die klojo gezegd?" 

Bier. 

De drie directeurs van Maes, Heineken en 

Duvel nemen elke morgen om 10 over 7 de 

trein naar het werk. Op een zekere morgen is 

er een serieuze vertraging en ze besluiten 

samen iets te gaan drinken. Ze stappen een 

café binnen waar ze meer dan 120 

verschillende bieren hebben. De directeur van 

Maes roept: 'Patron, drie Maeskes alstublieft!' 

Nadat hun glas leeg is, roept de directeur van 

Heineken: 'Hallo, barman, kan jij ons nog 

effe drie Heinekens serveren alstublieft.' 

Nadat deze uit zijn, is het de beurt aan de 

directeur van Duvel: 'Patron, drie Heinekens 

alstublieft!' De directeurs van Maes en 

Heineken schrikken en kijken elkaar 

verwonderd aan. Plots zegt die van Heineken: 

'Man, hoe kan dat nu jij bent directeur van 

Duvel en jij bestelt drie Heinekens? 'Wel, ja,' 

zegt de directeur van Duvel, op zijn uurwerk 

kijkend, 't Is nog wat vroeg om bier te 

drinken..... !' 

 

 

Puzzelmoment. (redactie) 

 

 
 

 


