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Gildebroeders, zusters, vrienden en
overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief juli 2024.

Ik schrijf deze nieuwsbrief vanuit Maastricht
waar we tot eind juli op de camping
verblijven om maar dicht bij het ziekenhuis te
zijn. Daar wordt Marie-José elke dag
bestraald en krijgt ze ook haar chemokuur.
Op dit moment gaat het goed met haar en is
ze alleen erg moe. Ze moet dan ook veel
rusten. Ikzelf ben ook afwezig bij alle
activiteiten en hoop dat alles toch geregeld
kan worden temeer ook dat onze hoofdman

van een welverdiende vakantie in Canada
geniet. De eerstvolgende ledenvergadering
zal dan ook worden voorgezeten door onze
gildepastor Ton Schepens.

Als u dit leest hebben we een zeer drukke
periode achter ons liggen die we gelukkig
positief af hebben kunnen sluiten.

Verderop een stukje over dit geweldig
gildefeest met louter gunstige en positieve
reacties en daar doen we het toch voor.

Een resultaat waar we 10 jaar naar uitgekeken
hebben. Op de ledenvergadering zal de
organisatie terugblikken op het feest.

We gaan nu richting vakantieperiode en
kunnen we uitrusten van al dat werk.
Verder hebben we van ons zustergilde
vernomen dat Gildebroeder Martien Wich is
overleden. Zijn uitvaart met gilde-eer is op
zaterdag 29 juni en zal ook door een delegatie
van ons worden bijgewoond. Onze
condoleances gaan uit naar de familie en de
leden van het Sint Margarethagilde.

Ik wens U veel leesplezier.

Jos van de Ven.

Activiteiten juli 2024.

Woensdag 03: Schietwedstrijd senioren “Jan
van Doorenpaviljoen”.

Donderdag 04: Ledenvergadering “Jan van
Doorenpaviljoen”. Aanvang 20:30 uur.

06 Juli t/m 18 augustus schoolvakanties.

Zondag 14: Kringschietwedstrijd bij gilde
Sint Joris Someren.

Woensdag 24: Uitgestelde bestuursver-
gadering van 25 juni.

Verjaardagen in juli.

Deze maand hebben we 4 jarigen.

05 juli: Erebroeder Chris Arts.

08 juli: Joop Kester.

17 juli: Henk van der Velden.

20 juli: Piet Verbaarschot.

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

Gildefeest 2024. (redactie)

Wat hebben we toch een mooi feest gehad en
wat hebben we toch geluk gehad met het
mooie weer. Alle deelnemers en bezoekers
waren zeer te spreken over de organisatie
maar vooral over de indeling van de terreinen
en de entourage want dat was toch zeker het
geval op ons mooie gildeterrein. Persoonlijk
was het voor Marie-José en mij een prachtig
feest want wie maakt het nou mee om
uitgerekend op ons eigen gildefeest het 60-
jarig lidmaatschap te mogen vieren.

Het was een hele eer dat Marie-José een
kring-onderscheiding mocht ontvangen. Een
uniek moment waar iedereen het zeer mee
eens was. Na een mooie viering in de kerk
volgde een zeer drukke receptie die overging
in een prachtige feestavond. Het had iets
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drukker mogen zijn maar dat deed aan de
gezelligheid niets af. Zelfs aan de bar had
men groot feest.

Zelfs vanuit Vlaardingen was het barperso-
neel aangesleept.

De zondag was helemaal grandioos me veel
toeschouwers waarbij met name de massale
opmars in de belangstelling stond. Ook de
diverse wedstrijden mochten niet klagen over
de belangstelling. Zoals het er nu uitziet
springen we er ook financieel goed uit en dat
is toch het streven. Dat laatste is natuurlijk
mede te danken aan onze gulle sponsoren die
wij hiervoor ook hartelijk bedanken. Zonder
hun was dit niet mogelijk geweest.

En natuurlijk heel veel dank aan de vele
vrijwilligers die zich toch maar belangeloos
hebben ingezet voor de Blauwe Schut.

Op zaterdag 14 september worden de
vrijwilligers uitgenodigd op onze teerdag om
ze op die manier te bedanken.

We hebben allemaal het mooie verslag in de
MooiLaarbeekkrant kunnen lezen en het was
alleen jammer dat het Eindhovens Dagblad
op geen enkele manier aandacht besteed heeft
aan dit prachtige feest.

De komende tijd zullen we nog vaak
terugkijken op een geslaagd gildefeest en we
zullen ongetwijfeld nog de vele foto’s gaan
bewonderen die gemaakt zijn door Theo

Schepers. We zullen proberen om ze z.s.m. te
plaatsen op onze website: www.olvgilde.nl

Uit het archief. (Jos Biemans)
Brandassurantie

Als je je vandaag de dag wil e
verzekeren tegen de risico’s :
van brand, dan staan er legio
verzekeringsmaatschappijen voor je klaar.
Aan het eind van de 19° eeuw werden veel
risico’s nog door de bevolking gezamenlijk
gedragen. In Beek en Donk was er in die tijd
kennelijk een onderlinge ‘brandassurantie’,
dit in tegenstelling tot in Aarle-Rixtel.
Inwoners van laatstgenoemde gemeente
zagen ook wel heil in deelname en
verzochten, gezien dit artikel uit de
Limburger Koerier van 31 maart 1898, om
toetreding:

‘Hedenavond waren in t café van den heer
H. Van Damme de leden opgeroepen der
onderlinge brandassurantie. Aan de orde was
een voorstel van het bestuur om de leden te
laten beslissen over de vraag, of ook
inwoners uit de gemeente Aarle-Rixtel tot de
brandassurantie zouden kunnen toetreden.
Omdat herhaalde aanvragen uit Aarle-Rixtel
tot toetreding bij t bestuur waren ingekomen,

meende t bestuur de leden deze vraag te
moeten stellen, ofschoon volgens t reglement
niet buiten de gemeente mocht worden
gegaan. Het voorstel vond nogal
tegenkanting, en nadat verschillende leden
hunne bezwaren hadden ingebracht, deed een
hunner t voorstel liever met 't voorstel te
wachten, tot de onderlinge brandassurantie
zich in de eigen gemeente genoegzaam had
ontwikkeld. Het getal aan uitgegeven polissen
bedroeg tot dusverre 80, met een verzekerd
kapitaal van plusminus 150 mille. Zoo ver
was men gekomen in één jaar tijds, maar t
laat zich aanzien, dat dit binnen een paar
jaar meer dan verdubbeld zal zijn. Is dan de
uitbreiding in deze gemeente zoo ver, dan kan
men nog zien, wat men doen zal. Dit voorstel
werd door 't bestuur overgenomen. In
stemming gebracht werd het met algemeene
Stemmen aangenomen.’

Column door Chris Arts
Marolleput.

Vanmorgen sloeg ik de krant
open en kwam uit bij de
overlijdensadvertenties.

Niet dat ik die nauwkeurig
bestudeer, maar ik werp een
blik om te kijken of er eventueel bekenden bij
staan. Wat in de advertentie opviel was het
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volgende. Een man, geboren in Oostburg,
overleden in Marolleput. Nooit van gehoord,
in Zeeuws-Vlaanderen heb je geen echte
wereldsteden of je moet Hulst daartoe
rekenen. Maar Marolleput, bestaat dat echt?
Of is het een carnavalsnaam. Nee, Marolleput
is een buurtschap ten zuiden van Nieuwvliet
binnen de gemeente Sluis. Het is een
buurtschap met 10 woningen en 3
boerderijen. Een van die boerderijen is een
B&B met 1 kamer voor 2 gasten.

Waarschijnlijk is woord marolleput
afkomstig uit Vlaanderen. Het heeft
betrekking op een kleine, in het riet
nestelende watervogel, mogelijk een
meerkoet. Het plaatsje is van oorsprong niet
meer dan een herberg bij een

veerpont. Put betekent in Zeeuws-Vlaanderen
niet alleen 'put’, maar ook 'waterplas of
vijver'. In het Hulsters dialect heb je wel het
woord pieleput, met de betekenis van
eendenvijver. In het dialect van Cadzand
betekent het ook zeekraal. Deze zeekraal kon
zich ontwikkelen toen de haven buiten
gebruik raakte.

Omstreeks 1580 staat heel (Zeeuws)-
Vlaanderen aan de zijde van de opstand tegen
de Spaanse koning. De opperbevelhebber van
het Spaanse leger krijgt opdracht de verloren

gebieden terug te winnen. Om hem te
hinderen in zijn opmars, steken de (Zeeuws)-
Vlaamse opstandelingen tussen 1583 en 1586
op verschillende plaatsen de dijken door,
waarna grote delen van Noord-Vlaanderen
onder water lopen. Al het land rond Cadzand
en Oostburg staat nu onder water.

Na de herovering van dit gebied bouwen de
Spanjaarden een aantal forten op strategische
plaatsen. In 1604 landt prins Maurits met een
groot invasieleger in het Land van Cadzand.
In rap tempo verovert hij een groot deel van
het huidige West-Zeeuws-Vlaanderen. De
Spaanse forten gaan over in Staatse handen:
het front heet vanaf dan Staats-Spaanse
Linies.

Maurits drong aan op versterking van een
paar van deze forten, waaronder ook het fort
op de dijk van de Grote Sint-Annapolder. In
1605 gaven de Staten-Generaal hiertoe
opdracht. Eén van die forten verrijst op de
oostelijke dijk van een in 1602 ingepolderd
land. Sindsdien is het fort bekend onder de
naam Marolleput of Marolleschans.

Met de inpoldering van de onder water
gezette gebieden verliest Marolleput haar
strategisch belang. Het buitendijks gelegen

deel is dan al weggespoeld. Midden 17e eeuw
komt de schans niet meer op kaarten voor.

De Staats-Spaanse Linies zijn de restanten
van zestiende- en zeventiende-eeuwse
militaire verdedigingswerken die werden
aangelegd in de periode van de Tachtigjarige
Oorlog (1568-1648) tot aan de Franse Tijd
(1794). Het stelsel van verdedigingswerken
strekte zich aan beide zijden van de
landsgrens uit van Knokke-Heist in het
westen tot en met Antwerpen in oosten. De
Linies hebben niet alleen een belangrijke rol
gespeeld in de bepaling van de landsgrenzen
tussen Nederland en Belgié, maar ook in de
verdere geschiedenis van de twee landen. Een
groot deel van deze linies en vestingen is in
het landschap terug te vinden.

De Staats-Spaanse Linies zijn door de
Provincie opgenomen in de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) als kenmerkende
cultuurhistorische elementen van het gebied.
De Provincie streeft ernaar deze elementen
die identiteitsbepalend zijn, te behouden en te
herstellen. Het nieuw leven inblazen van de
Staats-Spaanse Linies bestaat uit het in meer
of mindere mate fysiek herstellen van een
aantal forten en liniedijken op cruciale
plaatsen. Bovendien wordt het gebied verder
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ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor het
toerisme.
Chris.

Vrienden van het Gilde. (redactie)

Wat moet ik nog vertellen want alles is wel
zo’n beetje gezegd.

Een prachtig gildefeest dat zeker zonder de
hulp van vele vrienden niet gelukt zou zijn en
dan bedoel ik zowel financiéle ondersteuning
als wel de hulp met opbouwen en afbreken.
Heel heel veel dank daarvoor.

Het heeft ons ook weer 2 nieuwe vrienden
opgeleverd.

Ruud van de Weijer waar we elk jaar de
kermisborrel drinken (de traditie
overgenomen van de familie Prinsen) en
Hendrik Groenhof hebben zich aangemeld.
De laatste is afkomstig uit het verre Friesland
maar was wel met het gildefeest dagen in
touw ter ondersteuning.

Ruud en Hendrik, Welkom bij onze vrienden-

groep.

Jarige Vrienden in juli.

07 juli: Marcel de Jong

07 juli: Tiny van Brug.

16 juli: Peter Biemans.

31 juli: Theo van Kraalij.
Allen proficiat en een prettige
verjaardag toegewenst.

Even lachen (redactie)

Een muis komt de bioscoop binnen en gaat
zitten.

Dan komt er een olifant binnen en gaat voor
de muis zitten.

De muis staat op en gaat voor de olifant zitten
en zegt: "zo, nu weet je hoe het is als er
iemand voor je gaat zitten."

Twee oenen gaan naar een winkel waar ze
ondergoed verkopen.

De één koopt zeven onderbroeken en de
ander twaalf.

Zegt de ene: "Waarom koop jij er zeven?"
"Nou je weet wel: maandag, dinsdag,
woensdag, enzovoort, maar waarom koop jij
er twaalf?"

"Nou je weet wel: januari, februari, maart,
enzovoort."

Komt een man bij de dokter. "En", vraagt
de dokter, "wat is er aan de hand?"

"Nou", zegt de man, "ik heb per ongeluk mijn
glazen oog ingeslikt."

Zegt de dokter: "Doe je broek maar naar
beneden, even bukken en dan kijk ik wel of
ik hem er uit kan halen."

De dokter trekt zijn handschoen aan en begint
te wurmen, na een minuutje zegt hij: "Sorry,
maar ik zie het nergens zitten."

Waarop de man antwoordt: "Dat is gek, ik zie
u wel!"

Puzzelmoment (redactie)
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