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Gildenbroeders, zusters, vrienden en
overige belangstellenden.

Voor U ligt de nieuwsbrief voor januari 2024.

De laatste nieuwsbrief van het jaar is altijd
wat vroeger zodat u met de feestdagen in het
verschiet wat te lezen hebt zo u al tijd hebt.
We gaan een druk maar mooi jaar tegemoet
met als hoogtepunt ons gildefeest op 8 en 9
juni. Hiervoor is al veel geregeld en het komt
er nu op aan om zoveel mogelijk vrijwilligers
te charteren voor allerlei hand en span-
diensten. Zonder vrijwilligers zou het niet
mogelijk zijn om dergelijk evenement te
organiseren voor en met onze

dorpsgemeenschap. Gelukkig hebben we een
grote schare vrienden waarvan er al diverse
hun medewerking hebben toegezegd en ook
het naar ons genoemde “Blauwschutplein”
heeft beloofd de handen uit de mouwen te
steken. Het kan niet anders dan dat het een
groot succes gaat worden. Je bestaat
uiteindelijk maar een keer 700 jaar.
Inmiddels zien we veel gildebroeders door
ons mooie Aarle lopen voor onze jaarlijkse
donateursactie die altijd in december
gehouden wordt.

In de tussentijd kregen we het vreselijke
nieuws te horen dat Ineke de Hair na een
onschuldige operatie plotseling is overleden.
Ineke was de vrouw van Henk de Hair, een
rode broeder en lange tijd voorzitter geweest
van kring Peelland. We wensen Henk veel
sterkte met de verwerking van zijn verdriet.
Verder beginnen we het jaar met diverse
bijeenkomsten en vergaderingen o0.a. met de
nieuwjaarsborrel en de jaarvergadering.
Laten we er met z’n allen de schouders onder
zetten zodat we op het eind van het jaar weer
tevreden terug kunnen kijken.

Ik wens U veel leesplezier, fijne feestdagen
en gezellige jaarwisseling.

Jos van de Ven.

Activiteiten januari 2024.

Dinsdag 2 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente
Laarbeek.

Woensdag 3 januari: Schietwedstrijd senioren
“Jan van Doorenpaviljoen”.

Donderdag 4 januari: Nieuwjaarsborrel “Jan
van Doorenpaviljoen”.

Zondag 14 januari: Jaarvergadering commissie
schieten kring Peelland

Dinsdag 16 januari: Overleg met het gilde St.
Margaretha in het “Jan van Doorenpaviljoen”.
Woensdag 17 januari: Bestuursvergadering.
Zondag 21 januari: Jaarvergadering commissie
vendelen kring Peelland.

Zondag 28 januari: Jaarvergadering commissie
trommen en bazuinblazen kring Peelland.
Donderdag 1 februari: Jaarvergadering “Jan
van Doorenpaviljoen” aanvang 20:00 uur.

Verjaardagen in januari.

De jarigen deze maand zijn.

01 januari Gildepastor Ton Schepens.

01 januari Willy Otten

01 januari Jeroen Evers

12 januari Henk van de Ven

21 januari Kailey Gruijters

Allen proficiat en een fijne dag toegewenst.

Update gezondheid diverse gildebroeders.
(redactie)

Zoals u weet hebben sommige gildebroeders
de laatste tijd te maken met
gezondheidsproblemen. Te beginnen met
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Sjoerd Schat: Sjoerd is momenteel
herstellende van de zware hartoperatie en
moet nu zachtjesaan conditie opbouwen. Hij
is overigens alweer met Sylvia en onze
Koning naar de receptie van Prins Carnaval
geweest en dat is een goed teken. Ook heeft
hij inmiddels zijn huis verkocht en gaat
verhuizen naar een chalet op een camping in
Asten-Heusden. (Nee niet van Peter Gillis)
Hun huis werd te groot voor 2 personen.
Chris Arts: Chris is misschien wel de
gezondste van de drie want zijn gezondheid
gaat behoorlijk vooruit en het is zaak zijn
conditie op het oude peil te krijgen maar dat
is aan Chris wel toevertrouwd. Hij moet nog
wel goed op zijn Tiny letten want ook die
heeft een operatie achter de rug maar dan aan
haar ogen. Een eenvoudige staaroperatie
maar hierna heeft het netvlies losgelaten en
dat heeft enige tijd voor herstel nodig. Op dit
moment zit het netvlies weer vast maar nu zit
de lens nog niet vast en dat is nog wel een
dingetje. Ze hoeft nu echter niet meer plat te
liggen wat ze wel tien dagen heeft gemoeten.
Je zou bij hun bijna het gezegde van
toepassing kunnen laten zijn:

“De lamme helpt de blinde”, Gelukkig staan
ze er beiden positief in zodat dit uiteindelijk
hopelijk ook weer allemaal goed komt.

Ten slotte Frans van Griensven: Frans ligt
al 7 weken in Geldrop in het ziekenhuis en is

inmiddels geopereerd aan een slagader in zijn
lies. Ook een zware operatie. Gezien de
gezondheid van Frans was dit zeker niet
zonder risico. Hij is ook een hele tijd
behoorlijk ziek geweest en kon eten nog
medicijnen binnen houden. Dat gaat nu wel
weer maar er is een nieuw probleem
bijgekomen want hij heeft een wond aan zijn
kleine teen die niet wil genezen. De enige
uitweg is het amputeren van zijn teen en dat
gaat na de kerst gebeuren. Zijn suikerziekte
zit hem behoorlijk in de weg.

U ziet dat er nog heel wat moet gebeuren om
de gildebroeders en zusters weer goed op de
been te krijgen en namens u allen wens ik ze
dan ook allemaal heel veel beterschap en toch
nog fijne feestdagen.

Nieuwjaarsreceptie donderdaqg 4 januari.
(redactie)

De nieuwjaarsborrel wordt weer traditioneel
gehouden in het “Jan van Doorenpaviljoen”.
Vanaf 19:00 uur bent U allen, van harte
welkom en treden we het nieuwe jaar
tegemoet met een hapje en een drankje.
Uiteraard zijn ook onze gildezusters,
vrienden en de leden van de diverse
commissies voor het gildefeest van harte
welkom op de nieuwjaarsborrel.

We gaan proosten op het nieuwe jaar met ons
gildefeest in het verschiet.

Jaarvergadering donderdag 1 februari.
(redactie)

Op donderdag 1 februari is het weer zo ver en
wordt onze jaarvergadering gehouden.

De vergadering begint om 20:00 uur en
wordt gehouden in het “Jan van
Doorenpaviljoen”. Uiteraard zijn ook onze
Gildenzusters van harte welkom. In de
komende tijd ontvangt u de agenda en het
jaarverslag van het afgelopen Gildejaar.

Uit het archief. (Jos Biemans)
AARLE EN DE LIEVE
VROUW - Zondag trekt
weer de processie (deel 3)

Na de bevrijding werd in
Aarle-Rixtel onder leiding van Rector
Swinkels de eeuwenoude traditie van de
Maria-processie weer voortgezet. De
gemeentesecretaris van Aarle-Rixtel, Michael
Servatius van Roij, schreef een stuk over de
geschiedenis van het dorp Aarle-Rixtel, de
kapel en de processie. Dat artikel werd
geplaatst in de Helmondse Courant van
zaterdag 2 juli 1949.

‘DE STICHTING. We gaan nog even terug
naar de stichting van ons Kapelleke, rond den
jare 1500; het werd vernield door
oorlogsrampen, herbouwd in 1597 en
vergroot in 1608, zelfs zodanig dat Bisschop
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Zoésius daaraan in 1616 drie altaren wijdde.
De door de Bisschop aanvankelijk
voorgeschreven processie, te houden op 2
Juli, raakte door het optreden van de
hervorming, die deze eredienst belette, in
verval. De Kapel verloor na 1648 haar
bestemming en werd later deels voor
raadhuis, deels voor school ingericht. Het
miraculeus beeldje werd tijdens de
protestantse overheersing met grote zorg
bewaard en veel later overgebracht naar de
Schuurkerk. Pastoor van Sambeek was het,
die in 1856 (19 Mei) de kapel haar
bestemming teruggaf. Het miraculeus beeldje
werd door de Bisschop van Den Bosch,
vergezeld van een grote Priesterschaar en van
een aanzienlijk aantal gelovigen, op een
fraaie Troon geplaatst. Onder de H. Mis, die
alsdan na zovele jaren van verlatenheid
vooreerst in de kapel werd opgedragen, hield
hij een treffende toespraak waarin de
geschiedenis van het beeldje en van de kapel
werd verhaald, de grote gunsten der Moeder
Gods aangestipt en de godsvrucht tot Maria
aangemoedigd.

TRADITIE HERLEEFT. Drie jaren geleden
nu, brak onder leiding van Rector Swinkels
een beweging baan, de openbare processie,

waarin het Miraculeus Moeder-Gods-beeld
zou worden rondgedragen door de straten van
het dorp, uit dankbaarheid voor tijdens de
oorlog ondervonden bescherming en ter
opvolging van 't bisschoppelijk voorschrift
van honderden jaren her. Een Stichting onder
de naam van ‘O. L. Vrouwke van Aarle’
kwam tot stand, die alle voorbereidingen
hiertoe trof en thans voor de vierde maal,
telkenjare vollediger, een processie formeert,
die nauwelijks in de lande haars gelijke heeft.
Gebed, passende muziek en zang, een
massale devotie weergevend, en een
schoonheid, die het oog bekoort en het hart
verheft. Het kapelleke is Zondag het
uitgangspunt; Kasteel Croy, het rendez-vous
voor honderden Verkennersleiders,
Voortrekkers, Seniorenverkenners, voor
Gidsenleidsters en Pioniersters op Zaterdag
samengekomen met honderden uit Nederland
om daar op die dag het weekendkamp en
weekendbivak te openen, ter voorbereiding
aan de deelneming van Mariaprocessie op
Zondag 2 Juli d.a.v. In de schaduwrijke
omgeving van huize ‘Ter Hurkens’ zal de
Toneelgroep ‘Het Forum’ uit Helmond het
openluchtspel ‘Beatrijs’, door Felix Rutten,
besluit en bekroning van deze grootse Maria-
dag, opvoeren. En zo staan we dan weer in de

drukke voorbereidingsweek voor de jaarlijks
terugkerende processiedag, waarin alle
vaklieden en amateurkunstenaars, sjouwers
en hanteerders van zware gereedschappen een
avondtaak vinden en in schuren en op erven
elkaar met raad en daad bijstaan, om iets
‘schoons’ te maken Ook in Mariéngaarde, de
kostschool voor jonge dames, heerst grote
bedrijvigheid en het succes van de plechtige
stoet is voor een niet gering gedeelte
telkenjare van nieuwe ideeén der Zusters
afhankelijk. Zo zal zich dan de luisterrijke
optocht aanstaande Zondag aan de ingang
van de Kapel verzamelen, ‘de ingang’, zo
schreef een paar jaar geleden een onzer
medewerkers, ‘naar het dorp gekeerd als een
druivenwingerd in de lentezon, beschut tegen
de Noordenwind door een gebeds- en
offerleven van de Zusters’, om het
mirakuleuze beeldje zetelend op een Troon
en bewaard in een kostbare Schrijn, rond te
voeren door het dorp; het Lieve Vrouwke zal
tot ons komen, voor enige uren uit haar
Heiligdom. Wij zullen onze huizen versieren
met bloemen en verlichten met brandende
kaarsen, en Zij zal ons vragen op te blijven
gaan tot haar Zoon, opdat wij onder haar
bijstand de grote geestelijke strijd, waarin
ongeloof, heidendom en materialisme, vooral
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nu, in zijn meeste brute en gevaarlijke vorm,
het communisme, voor ons staan, succesvol
mogen voeren. Op het Heuvelpleintje, waar
een Troon het wonderbeeldje wacht, heeft om
ongeveer 3 uur de luisterrijke Maria-hulde
plaats, waarbij gesproken woord, muziek en
zang en voordracht elkander zullen
afwisselen en waar duizenden
belangstellenden Haar, naar Haar eigen
woorden, gesproken vooér bijna tweeduizend
jaren, zullen zalig prijzen. Dc feestpredikatie
zal worden gehouden door de WelEerwaarde
Pater Gilbertus Lohuis, O.F.M. wiens naam
als redenaar wel bekend is. Mannen en
vrouwen van Aarle-Rixtel en omgeving,
vooral ook van de omgeving, want tot allen
gaat de liefde van Maria uit, toont uw
belangstelling op aanstaande Zondag voor de
Maria-opdracht en bidt met klem voor de
voor dit jaar gestelde intentie: ‘Maria,
bescherm onze jongens in Indié naar ziel en

on

lichaam’.

Onderschrift bij een bij dit artikel geplaatste
foto:

En dit zijn dan de tamboers, vendeliers en
dekens, met in hun midden koning Jan van
Dooren, van het Onze Lieve Vrouwe Gilde,
staande aan de voet van het eeuwenoude

kasteel Maurick te Vught. Tijdens de Maria-
omdracht loopt dit gilde naast de wagen,
waarop het Aarlese Wonderbeeld wordt
meegevoerd, want in het reglement van 1528
is te lezen, dat Ingevolge een besluit van
Zijne Keizerlijke en Koninklijke Majesteit
Karel de Vijfde het Gilde van Onze Vrouw
speciaal zou dienen ‘tot verheerlijking,
bescherming en waarborg der processie van
de H. Moedermaagd van Aarle.’

Column door Chris Arts
Honing.

Honing is in veel culturen
gekend. In het oude China en
Egypte was honing al bekend J
als zoetmiddel. Ook in Indiase 4\
mythen speelt honing een belang: iync 1or. 11
de Koran staat dat honing een drank is met
een gezondheid bevorderende werking, wat
maakt dat moslims erg veel waarde hechten
aan honing. In de Bijbel wordt Israél het land
van melk en honing genoemd.

Honing ontstaat wanneer bijen nectar uit
bloemen verzamelen en deze vervolgens
omzetten naar honing. De kleur en de smaak
van honing wordt grotendeels bepaald door
de oorsprong van de nectar (honing van de
paardenbloem smaakt anders dan die van
bijvoorbeeld de linde).

Bij terugkomst in de bijenkast wordt door de
bijen het suikerhoudende sap uit de
honingmaag via de monddelen aan de jongere
bijen overgedragen. De bijen voegen steeds
kleine beetjes speeksel toe. In dit speeksel
zitten verschillende enzymen die inwerken op
de nectar. Vervolgens wordt de honing in de
lege honingraatcellen opgeborgen en verder
ingedikt.

Als de honing rijp is worden de
honingraatcellen met wasdekseltjes
verzegeld. Voor de imker is dit het teken dat
de honing geoogst kan worden. Voor elke
kilo honing is ongeveer vier kilo nectar
nodig. Een bijenvolk in Nederland produceert
ongeveer dertig kilo honing per jaar.

De ramen met honingraatcellen worden uit de
bijenkasten gehaald. De wasdekseltjes
waarmee de cellen verzegeld zijn, worden
weggesneden, waarna de ramen met de open
honingraatcellen in een centrifuge worden
gehangen en de honing eruit geslingerd. De
honing wordt vervolgens gezeefd. De
honingraatcellen kunnen ook door een doek
worden geperst.

De honing zoals die van nature door de bijen
wordt gemaakt, wordt ook wel rauwe of
ongefilterde honing genoemd. Rauwe honing
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is de honing die de imker uit de honingraten
slingert. Gewone of gepasteuriseerde honing
zoals we in de supermarkt vinden, ondergaat
nog enkele extra stappen zoals pasteurisatie
en filtratie, voordat het wordt gebotteld. Let
wel, een aanzienlijk deel van de honing die
van buiten de EU wordt geimporteerd, is
vermengd met bijvoorbeeld goedkope zoete
siropen. Wanneer je honing koopt, kies dan
ook voor de rauwe honing van de lokale
imker.

Onderzoek suggereert dat rauwe honing
heilzame effecten heeft. Honing bevat
immers een kleine hoeveelheid
spoorelementen, mineralen, vitaminen, eiwit
en nog een reeks andere stoffen. Maar de
hoeveelheden zijn heel gering.

Honing kan daarnaast ook bacterién en resten
van pesticiden bevatten. Daarom is het beter
om biologische honing te gebruiken. Baby's
onder een jaar kunnen uit voorzorg het beste
nog geen honing eten vanwege het risico op
bacteriéle infecties. Hun darmen kunnen die
bacterién nog niet verwerken.

Honing is een natuurlijk product maar bevat
ook veel suiker. Deze suikers worden op

dezelfde manier afgebroken en verteerd als
suiker uit suikerbieten of suikerriet. Van
suiker kun je beter niet te veel eten. Honing
en suiker staan geen van beiden in de Schijf
van Vijf van het Voedingscentrum, maar af
en toe honing op brood of door de yoghurt
kan best. Gebruik je honing in thee, dan moet
je de thee eerst laten afkoelen. Want wanneer
honing boven 40° — 45° verwarmd wordt, dan
worden de bijzondere enzymen vernietigd en
daarmee gaat een deel van het
gezondheidsvoordeel verloren.

Al eeuwenlang wordt honing gebruikt als
middel onder andere tegen keelklachten en
andere aandoeningen zoals wonden en
brandplekken. De Europese
voedselveiligheidsautoriteit EFSA heeft geen
enkele claim over het eten van honing op de
gezondheid, goedgekeurd. Bij het in de
handel brengen van honing mag dus niet
worden aangegeven dat de consumptie van
honing voordelen voor de gezondheid
oplevert.

Chris.

Vrienden van het Gilde. (redactie)
Ook voor de vrienden hoop ik dat het jaar
goed begint en dat we in 2024 verschoond

blijven van het verdriet dat sommige van
onze vrienden hebben meegemaakt.

Zoals in dit blad al eerder is aangegeven bent
U ook allemaal van harte welkom op de
nieuwjaarsborrel in het “Jan van Dooren-
paviljoen” op donderdag 4 januari a.s.

Vanaf 19:00 worden de gasten verwacht.
Zoals u al vaker in dit blad hebt kunnen lezen
vieren we op 8en 9 juni ons 700 jaar bestaan
met een groots gildefeest. Hiervoor hebben
we vele vrijwilligers nodig om dit in goede
banen te leiden en onze hoop is, naast vele
anderen, 0.a. ook gevestigd op onze
“Vrienden”. Hopelijk doen we niet tevergeefs
een beroep op u. Details en wat er allemaal
moet gebeuren komt te zijner tijd nog aan de
orde. De organisatie is hiervoor druk aan het
werk. Verder hopen we onze vrienden vaak te
mogen begroeten tijdens diverse activiteiten.
Maar voor die tijd hebben we nog onze
vriendendag en u kunt de datum alvast
noteren:

Deze is op zondag 5 mei 2024.

Jarige Vrienden in januari.

09 januari Jack Geene

11 januari Laurent Verhoeven
Proficiat en een prettige verjaardag
toegewenst.
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