
Gilde 

Sint Margaretha 

 

 

De installatie van een nieuwe (jeugd)gildebroeder vindt plaats 

tijdens de kermismaandag meteen na de koffietafel. In 

aanwezigheid van alle gildebroeders wordt de kandidaat 

(jeugd)gildebroeder door de hoofdman welkom geheten en 

nodigt hem uit de belofte van trouw aan het gilde af te 

leggen. Daarbij gaan alle gildebroeders in carré staan en 

komt de vaandrig met het grote gildevaandel naar voren. De 

nieuwe gildebroeder spreekt met de hand aan het vaandel de 

volgende tekst uit: 

   

 Ik (naam aspirant gildebroeder) beloof mijn best 

te doen om een waardig gildebroeder te zijn. 

 Iedereen te helpen waar ik kan. 

 Met hulp van God en onze patronesse Sint 

Margaretha. 

 Mij te houden aan alle rechten en plichten. 

 En niets te doen in het nadeel van het gilde.   

 

Daarna wordt hem door de Overheid de baret of hoge hoed 

opgezet en de erewijn(bij jeugdleden fris) geschonken. 


